
Zondag 18 februari 2024 

Lezing: Marcus 1: 11 – 15 

Verkondiging 

40 dagen is Jezus in de woestijn waar, evenals in het paradijs de slang,  

sprekend voorbeeld van het kwaad, de kop opsteekt; 

en met de slang al die andere bedreigingen: 

de addertjes onder het gras, de leeuwen en beren op de weg, de beestachtigheden waaraan mensen  

bloot gesteld worden of zich bezondigen. 

Want wilde dieren zijn maar al te menselijk, staan symbool  voor angst, driften, dierlijke neigingen. 

Mensen hangen de beest uit en er is soms de ergste zwijnerij. 

Maar ook minder wilde dieren kunnen bedreigend of lastig zijn: 

Je hondsbrutale buurman, je blaffende baas, je bokkige vader, die draak van een…. 

of ben je soms zelf ook die buurman, die baas, die ……….. 

 

Ach… misschien is ons door opvoeding geleerd om dat dier te dresseren. 

Maar pas op want wie altijd poeslief moet zijn, gaat misschien op den duur zichzelf krabben. 

Wie nooit eens durft te blaffen, kan zomaar een geslagen hond worden. 

Wie niet apetrots mag zijn, loopt het risico zichzelf als mens te kleineren. 

Ook in ons sociale verkeer weten we de wilde dieren vaak wel te beheersen of op te sluiten 

totdat ineens het gekooide beest brullend, rellend of tweetend naar buiten komt: 

lopen lieveheersbeestjes als  olifanten stampvoetend door de porseleinkast, 

hebben keurige middenklassers een tijger in hun tank, 

behandelen vossen die de passie preken anderen liefdeloos 

en bleken ogenschijnlijk brave schoothondjes de terriërs van Auschwitz te zijn. 

Het is een illusie om te denken dat er een strikte scheiding is tussen goed en kwaad, 

tussen huisdieren en wilde dieren; 

het kwaad loert overal, soms tot je eigen schaamte ook in jezelf. 

 

Marcus verhaalt ons over de mensenzoon in wie geen kwaad te vinden is 

maar die in de woestijn van het leven er wel door bedreigd wordt 

want daar is de slang die nog een appeltje met Hem te schillen heeft  

omdat hij bang is dat zijn kop vermorzeld wordt. 

Anders dan de andere evangelisten, verhaalt Marcus over de wilde dieren omdat dit de situatie is van de 

Christenen voor wie Marcus schrijft: Zij worden in Rome letterlijk voor de leeuwen gegooid. 

En dus gooit ook Marcus  de mensenzoon voor de leeuwen en is de  vraag: 

Zal ook Hij verscheurd worden of zal Hij, zoals psalm 91 zingt,  ‘Leeuw en adder vertrappen, 

roofdier en slang vermorzelen? ‘ 

Worden in zijn nabijheid leeuwen als lammetjes, 

kent Hij geen angst, heeft hij een olifantenhuid, is Hij een onaantastbare Lion King? 

Nee… Marcus verhaalt ons over een mens van zweet, bloed en tranen die ook gewoon bang is verscheurd 

te worden door leeuwen en beren op de weg; 

die bidt: Oh God laat deze beker toch aan Mij voorbijgaan, verjaag de wolven van uw schaap. 

Maar dat gebeurt niet  want Hij leefde te midden van de wilde  dieren en dat zegt alles. 

Of nee, niet alles want verhaalt Marcus: “Maar de engelen zorgden voor Hem” 



Nee, de engelen verjagen niet de wilde dieren. 

De werkelijkheid blijft dreigend voor deze Daniël in de leeuwenkuil, de christenen in Rome  

en voor mensen onder ons die bang zijn verscheurd te worden door verdriet of zorgen. 

Maar, schrijft Marcus: “De engelen zorgen voor hen , de hemel is met hen begaan.  

God zegt: “Ik ben er voor jou”! 

Deze zorg van de hemel betekent beslist niet dat je nooit bang,  verdrietig of bezorgd bent 

maar het kan een mens wel vertrouwen en bovenmenselijke kracht geven waardoor je, 

misschien met het angstzweet op je voorhoofd, 

toch opstaat om het kwaad bij de horens te pakken, 

de wolven in het bos in de ogen te kijken, 

en je eigen gekooide beestjes, de olifanten in de kamer, eerlijk onder ogen te zien. 

Allereerst omdat ervoor weglopen je geen beter mens maakt 

maar vooral ook omdat je mag geloven dat de hemel je genadig is. 

………… 

En  nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea en verkondigde het goede nieuws: 

Gods Koninkrijk is gekomen. 

Johannes voor de leeuwen, een wereld vol dreiging maar in die wereld blijft Het Lam Gods, 

te midden van alle wilde dieren, het Koninkrijk verkondigen in het vertrouwen dat onze wereld, 

jouw en mijn leven, God een zorg is. 

In dat vertrouwen kunnen ook wij hopelijk opstaan en zingen:  

‘k ben niet bang voor de wilde dieren, ‘k ben niet bang 

amen 

 


